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01 Lof zij U                
02 Aanroep    
03 Mijn liederen hebben vleugels  
04 Lieflijke gezonheid daalt in  
05 Geboren    
06 Verblijd ons  
07 Gebed voor Genezing   
08 Tien Gedachten     
09 Mag je hart vol zijn met 

10 Nóg fijner dan bloemengeur  
11 Een prachtige tuin   
12 Taal van Rozen  
13 Jouw wezen is mijn voorbeeld 
14 Voor de pracht van de Aarde 
15 Uw Muziek     
16 Gebed voor Zegen &Veiligheid  
17 Gebed voor Vrede   
18 Liefde, Gevend, Ontvangend  

19 Uw Armen om me voelend 
20 Paradijs    
21 Zegen me, inspireer me  
22 Hoe     
23 Alvorens U oordeelt   
24 Gebed voor de overledene  
25 Oosters lied    
26 Kleurrijk        Concert: 15 songs 
27 Zegen             CD: 78 min, 27 songs 

 
 
01 Lof zij U, en Uw Koninkrijk.                                                                    tekst: tradtioneel+HIK,vertaling: MdJ 

Lof aan de Meester, en aan Uw Heerlijkheid, Uw Goedheid, Uw Vermogen en Uw Pracht,  
O God, en aan Uw    Waardigheid, Uw    Schoonheid, Uw    Perfectie, en aan Uw Kracht.  
Lof aan de Hoogste, het Doel voor allen; aan de meest Geëerde van al;  
Lof aan de Hoogste, de Alomtegenwoordige; Lof aan de Hoogste, de Eeuwige…  
Gij zijt vrij van geboorte en dood, van alle beperkingen, tot in de eeuwigheid;  
Gij zijt het meest Geëerd, het Heiligst, o Heer, de Heerser over engelen en zielen.  

02      Tot den Ene, de Volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid, het Enige Wezen,         tekst: HIK 

          verenigd met alle verlichte zielen, die de belichaming vormen van de Meester, de Geest van Leiding.                              
03      Mijn songs hebben vleugels van licht en weten jou te vinden.            tekst: MdJ 
         Mijn songs zijn zoet, nodigen je uit jouw innerlijke Klank te bevrijden.  
         Haast je, mijn lied, ontvouw je voor je harten die jou graag ontvangen. 2x 
                         Ga nu, je vindt vast weer harten die jou naar je verlangen. 
                         Helder stralende ogen spreken tot velen, nederig en lieflijk. 
                         Ga voorbij tijd en meetlatten waar Liefde en Licht de schatten zijn. 2x 

06 Laten we nog wat lopen. Neem je mijn hand? Dan genieten we samen van zee en land.             tekst: MdJ 
Ach, kom mee, bovenstebeste vriend. Verblijd ons met je gezelschap.  
Refrein:  Loop met de sterken en de zwakken. Wees met de koppigen en makken. 
             Kom, loop langs de beek met innerlijke vrede en harmonie. 
Alle waterdruppels zwemmen, als lafaard of als held, naar de zee zoals al eeuwen wordt verteld. 
De zee is als een gouden hart waar druppels ineens water zijn geworden.     Refrein 

08   01    Laat ons stil zijn & laat God (leiden), die het Al is, van begin tot eind, de Eeuwige Gelukzaligheid.  

         02    Er is één Heilige Geest, die voortdurend al onze zielen naar het Licht leidt.                 tekst: HIK/MdJ 

        03    O goddelijke Natuur, vol ontzag begroeten we Uw perfecte Cyclus van zaden en fruit.   

         04    Er is één Religie, die ons helpt om de vervulling van het levensdoel van onze ziel te bereiken. 

         09    De essentie van innerlijke en uiterlijke wijsheid, laat de Enige Waarheid zien die er altijd al was.. 

         10    De ‘Weg van het Hart’ is de enige weg naar eeuwig leven, de perfecte staat. 

10  Hoe verspreiden we het kostbaarste parfum? Uit een flesje komt dat niet.                                      tekst: MdJ 
Hoe verspreiden we het kostbaarste parfum? Het komt van een vredige, vredige ziel… 
       Refrein:   Nóg fijner dan bloemengeur, is een lovend woord. ~ Hazrat Inayat-khan 

Een prachtig cadeau voor iedere ziel: het is iets dat gratis is, niet breekt en niet vervalt. 
Een prachtig cadeau voor iedere ziel: het komt van een dankbaar, dankbaar hart.          Refrein 
Telkens als we iets geven of ontvangen, is dat een kracht die altijd overvloedig stroomt.  
Telkens als we iets geven of ontvangen, komt dat van de Enige Echte Bron.  Refrein 

Hart-openende concert serie, sep-nov 2019 in 
Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, 
Eindhoven, Hengelo, Katwijk, Utrecht, Zwolle. 
     tekst over  Licht, Liefde, Harmonie, Schoonheid, natuur, muziek;   

     muziek is licht, warm en aansprekend, in diverse stijlen. 

♂                           ♀ 
                         

      ☼  

tekst (deels) Hazrat Inayat-khan: 1,2,7,8,9,10,15-21,17,23,24,27; Marja de Jong: 3,5,6,8,10,11,14,17,22,26; 
Ambrose Philips: 4; Mirabai: 12,13; Pierpoint: 14 ; PoM Hidayat Inayat-khan: 25.    * = arrangement Marja de Jong. 
muziek (behalve wijs) Hazrat Inayat-khan: 1*; Mirabai: 2*,12*,13*,19; Marja de Jong: 3,4,5,6,7,8,10,11,14,17, 
22,24,26,27; Mda Ratan Witteveen: 9*,18*,21*, MP Maheboob-khan: 15*,16*,20*,23*; PoM Hidayat Inayat-
khan: 25*; wijs G Caccini: 3; GF Händel: 4; Irish: 6,11; MP Maheboob-khan: 8; Sh Yakzan Valdez 27.  
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12  Als ge rozengeur inademt, wordt uw hart geopend door een verborgen waarheid;    tekst: Mirabai                   
     Een verborgen waarheid die niet langer rust, en de in u ontwaakte muziek uitademt.                
     Refrein:  Rozen geuren: zachtjes fluist’rend, heim’lijk gaand van hart tot hart.  
   Een lied weerklinkt, nu gij wil luist’ren naar de echo in uw hart.  
Laat dit het levensgeheim zijn, lieve rozen, en laat dit het geheim zijn van liefde en waarheid,  
Haar verhaal vertellend, haar verhaal vertellend via onze neuzen, en haar lied zingend,  
Haar lied zingend (haar lied zingend), en meezingend (en meezingend) met de echo in u.  Refrein  

15       ,                     Kalyān, tekst: HIK, zingbare NL vertaling: MdJ 

     Mijn ziel gaat dansen door Uw muziek. 2x                
     In het ruisen van de wind, daar klinkt Uw fluit. 2x     
     Mijn ziel gaat dansen door Uw muziek. 2x 
     De golvende zee volgt het ritme van Uw da-anspas. 2x 
     Overal in de natuur, daar hoor ik Uw muziek 2x, mijn Geliefde.  

     Mijn ziel, al dansend, dansend, uit zo al haar vreugd’ in een lied.  
     Mijn ziel gaat dansen door Uw muziek. 2x 
 

17                                   ,                                                            tekst: HIK/MdJ, zingbare NL vertaling: MdJ 

     01    Zend ons Vrede, lieve God: laat onze zielen vrede verspreiden,  durend tot in eeuwigheid.                 

     02    Zend ons Vrede, lieve God: laat ons denken, doen en spreken   komen vanuit harmonie. 

     03    Zend ons Vrede, lieve God: voor Uw gulle overvloed                 laat ons blij en dankbaar zijn. 

     04    Zend ons Vrede, lieve God: laat ons Uw Zegen ervaren             tijdens onze aardse reis. 

     07    Zend ons Vrede, lieve God: leven en zorg komen van U,             laat ons nu één familie zijn. 
18                                                                                                         tekst: HIK, zingbare NL vertaling: MdJ 
Mirabai 1 toon     &    gemeente 1 toon:    7x U bent Liefde, Gevend, Ontvangend.                                       
Mirabai melodie  &   gemeente 1 toon:    7x U bent Liefde, Gevend, Ontvangend.  
21                                                                                                                                         tekst: HIK 
Mirabai:   1x Zegen me, inspireer me, maak me sterk, o Heer, met Uw Kracht en Uw Wijsheid.         
Allen: 2x Zegen me, inspireer me, maak me sterk, o Heer, met Uw Kracht en Uw Wijsheid. 
22                                                                                                                                                         tekst: MdJ 
Glimlachende harten groeten en ont-moeten elkaar, overal, voor altijd.            Hu ~ Hoe = goddelijke Klank 
In robes van liefde en harmonie delen onze stralende zielen vrij hun pracht.       ~ God is alles dat is,         
Gekend en ongekend, gezien en ongezien, voorbij onze droom zijn allen één.  e.g. humaan (mens van God) 
        Hier hu-maan zijn, om te zien dat er enkel ‘ons’ en ‘wij’ is. 2x Hu, hu.         and humus (aarde van God). 
24 O Gij, de Oorzaak en het Gevolg van het hele Universum,                                                      tekst: HIK  
De Bron vanwaar we gekomen zijn en het Doel waarheen allen opweg zijn, 
Ontvang deze ziel, die naar U toekomt, in Uw ouderarmen, in Uw ouderarmen.  
     Laat Uw genadige Blik zijn hart1 helen, hef hem1 op uit de dichtheid van de aarde.  
     Omgeef hem1 met het Licht van Uw eigen Geest, van Uw eigen Geest.   
Breng hem1 omhoog naar de Hemel, die zijn1 ware woonplaats is, (we bidden U,)    
Gun hem1 de zegen van Uw meest verheven Tegewordigheid.                                            (1 of haar )                            
Moge zijn1 leven op aarde een droom worden voor deze ontwakende ziel, en laat zijn1 dorstende ogen                            
het schitterende visioen aanschouwen van Uw Zonneschijn, van Uw Zonneschijn. Amen.    
25                                                                                                                tekst: POM, vrije vertaling: MdJ 

O mijn ego, laat me gaan, alsjeblieft. Ga weg en laat mij vrij zijn!                   
Keer op keer werkte ik zo hard om van jou af te komen, maar zonder effect.   
     Zolang ik niet van jou af ben, zal ik mijn ware gezicht niet kunnen laten zien. 
     Je begrijpt, dit is voor niemand prettig. Dus, ga weg en laat mij vrij zijn!  
Nederig zit ik op de stoffige aarde en laat mijn hoofd en oogleden langzaam zakken.  
Mijn gedachten zijn vredig. In deze stilte los jij op en ben ik eindelijk vrij. 
27    

TEKST:        tekst: HIK, choreo: Yakzan Valdez    DANS: in ‘n cirkel, harten naar midden, hele wereld zegenen *   (*MdJ ) 

01  Moge God’s Zegen op u rusten,          01   aura afstrijken (handen: vanuit boven, uitcirkelen) 

02  Zijn Vrede bij u verblijven,        02   helende handen (L op: ontvangt, R neer: geeft) 

03  Zijn Tegenwoordigheid uw hart verlichten,   03   Licht => hart (L op: ontvangt, R neer: geeft) 

04  Nu en tot in eeuwigheid.        04   groet: buig met bidhanden voor je hart 

              voor alle liedteksten en info over componisten:  marjadejong.jouwweb.nl/lyrics 


