Programma Winter Wonder Klank — Marja de Jong Winterconcerten 2019
27-1 APELDOORN, 10-2 VELP, 17-2 OOSTERBEEK, 03-3 ELSTGId, 10-3 ARNHEM, 17-3 AMERSFOORT.

W = words, "= tune, M = music, MdJ = Marja de Jong, Trad = traditional. Site: marjadejong.jouwweb.nl.

01 My Songs Have Wings WTMMdJ SWING 2018
02 Ces instruments 1720 Trad™" MdJ" MEDIEVAL 2016
03 Accept the Winter’s Rest 2012 WTMMdJ MEDIEVAL 2012
04 Muizenslaap 1964 Ramirez' MdJ"*™ ARGENTINA 2019
05 Un poquito frio Trad' MdJ"™ CUBA 2013
06 Que sera, sera 1956  Evans/Livingstone/MdJ""™USA FILM 2013
07 Spiegel (Trilogica nr 2) WTMMdJ SPIRICABARET 2012
08 Sentimental Journey 1944  Green/Brown/Homer/MdJ SWING 1980
09 Bei mir bistu shein 1933 Jacobs/Secunda/MdJ SWING 1980
10 Zee in mijn hart 1923 9¢ Beethoven' MdJ"*™ POP 2012
11 Herdershond en zijn Meester WTMMAJ " naar Mary Robinson POP 2018
12 Loslaten WIMMAJ Thaar Shakespeare sSLow POP 2018
13 Kom in mijn dromen WTMMdJ POP 2012
14 Droom, durf, doe en deel 2010  Borsato/Ewbank/MdJ POP 2017
15 Mag ik dan bij jou 2009 De Breij/\Wagenaar/Geboerd/MdJ POP 2018
16 Servisch winterlied Trad" MdJ"M SERVISCH 2014
17 Let It Snow 1945 Kahn/Styne/MdJ SWING 2018
18 Winter Wonderland 1934 Bernard/Smith/MdJ SWING 2018

Als zangeres, componist, dirigent en multi-instrumentalist hoopt Marja de Jong met haar warme, stralende
stem de oer-wijsheid in de harten van de luisteraars wakker te kussen. In omgeving Arnhem werkt Marja
als zangcoach, health-helper en bevrijdingscoach. Ook zet ze zich met veel liefde in voor het milieu.




01 Op vleugels van licht vinden mijn zoete liederen jouw hart, nodigen je uit jouw klank vrij te laten. Met stralende ogen
spreek je nog meer harten aan, liefdevol en bescheiden. Ga voorbij tijd en ruimte, daar waar liefde en licht de schatten zijn.
02 Willem, pak je trommel. Robin, pak je fluit. Rommelebom, fuutefuut: met deze instrumenten zeggen we vrolijk: “winter”.
De Allerhoogste en de mens lijken meer op elkaar dan de fluit en de trommel.

03 Kou doet pijn, donker maakt sterren zichtbaar. Licht maakt ons beter. Zoek innerlijk licht voor meer veerkracht. De eerste
weidebloemen en kruiden maken kuddes blij en beter. Rust ook in de winter; bloei daarna op in het stralende licht. Het kémt!
04 In de winter zie ik een muis een warm huis ingaan. Hij gaapt, valt in slaap. Ik neem mijn uke en zing een lied voor wie wil.
We zijn hier gezellig bijeen. Nieuw leven komt eraan in maart. In de winter dragen de takken al knoppen, wist je dat?

05 Een béétje kou, een béétje sneeuw, véeél geluk, véel licht, véél vrede, véél liefde en een fijne dag gewenst.

06 Als meisje vroeg ik mama wat mijn kleinkinderen mij nu vragen: “word ik mooi?“ en “wat word ik?”. De tijd zal het leren!
07 Kijk eens in de spiegel, wees jezelf, hou van jezelf. Alles wat je zoekt, zit ergens in jezelf. Heb oog voor jezelf, dan kun je
meer zijn voor een vriend. Woordloos spreekt je hand tot een schouder. Je hoort met je hart wat iemand stemloos zegt.

08 Ik ga op reis in mijn herinneringen. Met een kaartje van mijn laatste centen wacht ik op het ‘allemaal aan boord’? Om 7
uur gaan we, naar de hemel. Terug in de trein tel ik elke meter. Waarom ging ik op pad? Mijn hart smacht naar thuiskomen.
09 Voor mij ben je shein, groots, het beste. In elke taal kan ik het zeggen... belle, wunderbar. Je bent goed zoals je bent.

10 In ons hart golft een zee, zacht ruisend, fluist'rend in een gouden, zilten taal. In het water stroomt liefde, warm en helder.
11 De herdershond (lijf) gaat samen met zijn baas (ziel) trouw door berg en dal, ook in de winterse kou. Hun kuddes (ver-
diensten) zijn nog in de wei. Ze slapen in alle eenvoud op een pallet. Ook hun laatste winter zijn ze toch een vrolijk team.

12 Wees niet langer bang voor de zon, noch voor de winterwoede. Laat uw gouden wensen maar los, ook uw gein en pijn.
Het aardse zal vergaan tot stof. Niets kan u nog raken of plagen. Koester stil wat vrede gaf; roem en eer verheffen uw graf.
13 Kom naar me toe in mijn dromen, gun me je heldere schijn. Als je komt, dan kunnen we zo samen zijn. Ik kijk in je zach-
te, open gezicht. Oh, hoe ik me hierop verheugde! Mijn hart maakt een sprong van vreugde. Ik voel me geliefd en gekend!
14 Doe ‘ns even je ogen dicht, lach eens. Met liefde en licht groeit elk zaadje. Gun iemand ‘ns iets, glimlach zomaar ‘ns naar
iemand, geef een knuffel. Vier het leven: dans, droom, durf, doe en deel met iedereen! Dank het leven, zoals het hier nu is.
15 Mag ik bij jou schuilen in de winter, als ik verkleumd en alleen ben? Droog je mijn tranen? Dan mag jij ook altijd bij mij.

16 De kille winter vond ons, knus bij elkaar. Samen met onze vrienden delen en spelen verwarmt ons en maakt ons blij.

17 Sneeuw valt. Buiten bittere kou, binnen kachelwarmte. Wij maken popcorn in het schemerlicht. Het sneeuwt nog steeds.
Als je me naar huis brengt en me stevig vasthoudt, blijf ik zeker warm totdat ik thuis ben. Laat het maar lekker sneeuwen!

18 Hoor je de sleebellen? De sneeuw schittert prachtig. We wandelen heel gelukkig in een winterwonderland, met in de ver-
te onze stad. In de wei maken we een sneeuwpop. Een vogel zingt winterliedjes als we weer thuis zijn en dromen bij het
vuur, om vol vertrouwen alles te zien gebeuren wat we hebben bedacht tijdens onze wandeling in het winterwonderland.

Dank voor uw komst. Het allerbeste en wel thuis. © marjadejong.jouwweb.nl




