
Wereldwijd Gebed  
 

 

Met elke hartslag klop ik aan bij de harten van ieder medemens, als een 

prachtige bel, die krachtig luidt - in stilte... 

Van hart tot hart, van ziel tot ziel, van geleide engel tot geleide engel, of 

direct via ‘De Bron van Licht, Liefde en Leven’ (welke naam je Die ook 

geeft vanuit je eigen ervaring)... 

Laat alle (wereld)leiders en ieder van ons inzien... 

  1. 💫☀ dat goed leiderschap dienend is, vanuit liefde en respect voor 

het Grote Geheel en elk onderdeel Daarvan: zo voelt ieder-een zich 

gezien en gehoord (waar we allemaal behoefte aan hebben), en 

kunnen we ook zelf beter leiderschap bieden 

  2. 💫☀  dat de onrust van ‘niet genoeg hebben’ als sneeuw voor de 

zon verdwijnt, zodra we delen van onze overvloed: dan houden we nog 

genoeg over en krijgen we allemaal veel eerder wat we nodig hebben 

  3. 💫☀  dat elke ziel gaat stralen bij het naleven van de Gouden Regel 

(wie goed doet, goed ontmoet), én dat we meer voor anderen kunnen 

zijn als we (eerst) goed voor onszelf zorgen 

  4. 💫☀  dat dankbaarheid voor wat wél kan en er wél is, ieder van ons 

hoopvol, sterk, inventief en creatief maakt, waarna we eerder kunnen 

inzien hoe alles 'wat (nog) niet kan of lukt' tóch kan of anders kan 

  5. 💫☀  dat we allemaal sterke en minder sterke kanten hebben, en dat 

we elkaar perfect aanvullen; hoe meer we onszelf accepteren, des te 

meer begrip we vinden voor anderen  

  6. 💫☀  dat we gerust kunnen vragen om wat we nodig hebben, 

immers: ontvangen is hetzelfde als een ander de ruimte geven om te 

geven, en geven kan alleen als iemand de ruimte geeft om te 

ontvangen; geven en ontvangen zijn zo gezien hetzelfde 

  7. 💫☀  dat er altijd Licht zal zijn: de zon schijnt altijd (ook achter de 

wolken of aan de andere kant van de wereld), en sterren zie je het 

mooist in het donker 

  8. 💫☀  dat we zelf Licht zijn, als we dankbaar in onze kracht gaan staan 

en al onze talenten inzetten voor het Grote Goed van ons Allemaal 

  9. 💫☀ dat werkelijk ieder-een verbonden is als broers en zussen: zo 

kunnen we meegenieten met het geluk van een ander, als een moeder 

die vertederd raakt als haar baby lacht of kraait van vreugde 

10. 💫☀  dat onze intentie om deze inzichten daadwerkelijk toe te 

passen in ons dagelijks leven, de eerste stap is naar vrede in onszelf, 

vrede om ons heen, en vrede wereldwijd 

       

01-03-2022-03-01, Arnhem, Nederland, marjadejong.jouwweb.nl/worldpeace 
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